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In de werkplaats van 
Rodrigo Canil. 
Ambacht en kleur 
in het hart 
van Guatemala

Hoog in de bergen van Guatemala, aan de 
rand van de stad Chichicastenangol, die 
bekend staat om zijn levendige mark-

ten, Maya-tradities en religieuze ceremonies 
die diepgeworteld zijn in de lokale cultuur. De 
lucht is er fris, de bergen omarmen het stadje, 
en overal zie je kleur: in de klederdracht van 
de bewoners, op de muren van de huizen en in 
de kunst die hier met zoveel toewijding wordt 
gemaakt.

In een eenvoudige werkplaats, net buiten het 
centrum, werkt Rodrigo Canil samen met een 
team van ongeveer vijftien mannen. Deze 
vakmensen zijn meesters in het bewerken van 
hout. Hier worden met de hand de prachtig-
ste houten creaties gemaakt — van religieuze 
beelden zoals heiligen en engelen tot vrolijke 
meubels en decoratieve stukken die het huis 
direct een warm karakter geven.

Wat vooral opvalt aan hun werk, zijn de be-
roemde kleurrijke houten figuren die ze met 
veel liefde en precisie vervaardigen. Deze 
figuren, vaak gebaseerd op dieren of mythische 
wezens, zijn typisch voor de Guatemalteekse 
volkskunst. Elk beeld is een explosie van kleur, 
met patronen die verwijzen naar oude symbo-
liek of lokale flora en fauna. De stijl is expressief 
en levendig, en geen twee beelden zijn ooit 
hetzelfde.

Voor importeur Wilma’s Wereld maakt Rodrigo 
een heel bijzonder product: felgekleurde hou-
ten pauwen. Deze handgemaakte pauwen zijn 
een lust voor het oog. Ze worden eerst zorg-
vuldig met de hand uit hout gesneden, waarbij 
elk detail — van de sierlijke staartveren tot 
het gracieuze silhouet — met aandacht wordt 
uitgewerkt. Daarna worden ze in lagen beschil-
derd met levendige kleuren: diepblauw, felroze, 
zonnig geel en accenten van alle kleuren van de 
regenboog. De patronen op de veren zijn vaak 

geïnspireerd op traditionele Maya-motieven, 
maar Rodrigo geeft er altijd zijn eigen artistieke 
draai aan toe.

Elke pauw is uniek. Doordat alles met de hand 
gebeurt, krijgt elk beeldje een eigen karakter. 
Soms kijkt een pauw nieuwsgierig opzij, een 
andere keer staat hij fier rechtop. De mannen in 
de werkplaats hebben ieder hun eigen stijl van 
schilderen. Dat maakt het werk van Rodrigo niet 
alleen bijzonder, maar ook persoonlijk.

De samenwerking tussen Rodrigo Canil en 
Wilma’s Wereld is er een van wederzijds respect. 
Rodrigo krijgt eerlijke prijzen voor zijn werk en 
de mogelijkheid om zijn ambacht voort te zet-
ten en over te dragen aan een volgende genera-
tie. Wilma’s Wereld haalt niet alleen prachtige 
producten naar Europa, maar draagt zo ook bij 
aan het in stand houden van een unieke traditie 
en het ondersteunen van een lokale 
gemeenschap.

De pauwen van Rodrigo zijn meer dan deco-
ratie — ze zijn verhalenvertellers. Ze brengen 
een stukje van de bergen van Chichicastenango 
naar woonkamers hier, en herinneren ons eraan 
hoeveel schoonheid er schuilt in ambacht, 
traditie en kleur.



7

Hoe heet hij?                   
Een van de meest indrukwekkende 
ervaringen die ik als woordvoerder 
ontwikkelingssamenwerking namens 
de CDA Fractie in de Tweede Kamer 
heb gehad, was tijdens een bezoek 
aan Manila, in 2008. Ik bezocht een 
gigantische sloppenwijk die ont-
staan was op een enorm uitgestrekte 
vuilnisbelt. De bewoners van die wijk 
leefden van het bruikbaar materiaal 
dat ze uit het afval wisten te halen. 
Vanwege de verrottingsprocessen 
smeulde de sompige grond waar-
op we liepen. De secretaris van de 
Nederlandse ambassade met wie ik 
daar was, had waterlaarzen voor mij 
meegenomen en ik was haar dank-
baar. Half wegzakkend in de derrie 
werden we aangestaard door zwij-
gende bewoners. Op een gegeven 
moment werd mijn oog getrokken 
door een schattig klein bloot jongetje 
dat in een sinaasappelnetje aan een 
spijker aan een deurpost hing. Ik liep 
naar hem toe, keek zijn vader aan die 
tegen de deurpost leunde en vroeg: 
“Hoe heet hij?”

Die drie woorden maakten een we-
reld van verschil: de vader begon te 
lachen, “Brian!” zei hij en haalde het 
jongetje uit het netje. De buren kwa-
men erbij en iedereen begon door 
elkaar heen te praten. We hadden een 
fijne middag.

“Hoe heet hij?” Die drie woorden be-
tekenden niets anders dan een beetje 
persoonlijke belangstelling, en het 
was het begin van een diepgevoelde 
verbondenheid. Want iedere ouder 
vindt het leuk als er belangstelling is 
voor haar of zijn kind.
Zo simpel kan het zijn: je laten leiden 
door je nieuwsgierigheid en oprechte 
belangstelling.

Niets is vanzelfsprekend
Diepgevoelde verbondenheid met en 
betrokkenheid bij mensen waar ook 
ter wereld, was altijd het uitgangs-
punt van de Nederlandse inzet op 
internationale betrokkenheid en ont-
wikkelingssamenwerking. Decennia-
lang leek het zo vanzelfsprekend: een 
regering die op principiële gronden 

en vanuit medemenselijkheid een 
vast percentage van het bruto natio-
naal product besteedt aan gelijkwaar-
digheid wereldwijd, door inzet op 
onderwijs, gezondheidszorg, eman-
cipatie etc., in landen waar dat nodig 
en gewenst is. Maar vanzelfsprekend 
is het niet. Dat heeft demissionair 
kabinet Schoof I bewezen. Dit kabinet 
had namelijk niets met dit onderwerp 
en richtte zich juist op het afbouwen 
van internationale betrokkenheid en 
ontwikkelingssamenwerking.

Nederland is niet het enige land 
dat er anno 2025 zo in staat. In een 
wereld waarin polarisatie toeneemt 
en autoritaire, nationalistische leiders 
zich toeleggen op het creëren van 
vijandsbeelden, geldt steeds meer 
het adagium: “eigen land, eigen volk 
eerst”. Met als gevolg de sloop van 
een systeem waarlangs internationale 
samenwerking vorm en inhoud kreeg.

Nieuwe kansen
Waar ik vandaan kom, Suriname, 
zeggen we dat iets slechts ook altijd 
een goede kant heeft. Het goede aan 
de toenemende invloed van deze kort-
zichtige, nationalistische visie is dat er 
ook steeds meer mensen lijken te zijn 
die inzien dat dit een heilloze weg is. 
En juist deze mensen kunnen zich de 
laatste tijd machteloos voelen, zeker 
ook vanwege alle conflicten op zoveel 
plekken in de wereld.
“Wat valt er in te brengen tegen 
zoveel geweld” hoor ik dan moedeloos 
zeggen. 
Maar deze situatie biedt ook een kans! 
Omdat uiteindelijk niemand machte-
loos is. Ieder van ons kan het verschil 
maken. Natuurlijk door altijd te gaan 
stemmen, maar ook door in de eigen 
omgeving simpelweg het goede te 
doen. 
Een beetje aardig zijn voor de mede-
mens, een hartelijk woord, een vraag 
op grond van oprechte belangstelling. 
En om niet langer te zwijgen, maar je 
uit te spreken. 
Een beetje aardig zijn en oprechte 
belangstelling tonen, dat kunnen we 
ook doen voor onze medeburgers 
verder weg.. Wetend dat we ook met 
hen verbonden zijn. Niet vanuit de 

gedachte dat ze zielig zijn en onze 
“hulp” nodig hebben, nee, maar wel 
vanuit het besef van lotsverbonden-
heid. Omdat de uitdagingen waar we 
als wereldbevolking voor staan, ons 
allemaal raken.

Verhalen die ons verbinden
Het mooie is dat de wereldwinkels en 
alles en iedereen die zich inzet voor 
eerlijke handel, een eerlijk prijs en 
tegen uitbuiting, ons op een presen-
teerblaadje de mogelijkheid biedt dat 
besef van lotsverbondenheid inhoud 
te geven. Door bewuste keuzes 
mogelijk te maken. Door de verhalen 
van mensen verder weg, dichtbij te 
brengen.

Waren wereldwinkels aanvankelijk 
vooral plekken waar men ‘exotische’ 
producten kon kopen, vandaag de 
dag gaat het veel meer om het ver-
haal achter de producten. Wie zijn de 
mensen achter de producten? Wat is 
hun verhaal? 

Als we de verhalen van deze mensen 
kennen, lijkt het niet meer dan van-
zelfsprekend dat zij een eerlijke prijs 
voor hun producten krijgen en dat 
hun leef -en arbeidsomstandigheden 
minstens menswaardig zijn.

Wij burgers zijn niet machteloos. 
Ook niet als politici en beleidsmakers 
keuzes maken waarbij medemense-
lijkheid niet leidend is, kunnen wij als 
burgers dat wel doen. Door te kiezen 
voor eerlijke producten en voor de 
wereldwinkels. 
Als we met veel zijn, zal de politiek 
uiteindelijk wel moeten volgen.

Wereldwinkels en alle Fairtrade 
initiatieven helpen ons dit besef van 
lotsverbondenheid praktisch in te 
vullen en zichtbaar te maken. Zij laten 
ons Brian en zijn ouders ontmoeten. 

We mogen ze dankbaar zijn daarvoor.

Kathleen Ferrier is voorzitter 
Nederlandse UNESCO Commissie 
en van de Stichting Johan Fer-
rier Fonds, was afgelopen jaren 
wereldwinkel ambassadeur en is 
betrokken bij diverse initiatieven 
voor mensenrechten, democratie 
en duurzaamheid.

Drie kleine woorden 
die alles veranderen

Wat een klein 
gebaar onthult 
over grote 
verbondenheid
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